
“Heer laat uw dienaar in vrede heengaan,

mijn ogen hebben uw heil aanschouwd.”

   (Lc 2, 29-30)

Dankbaar om haar gelovig evangelisch leven en haar inzet voor vele kinderen in het onderwijs 
in de Don Bosco Basisscholen van Kortrijk, Lippelo, Gerdingen, Jette, Boxbergheide, Dilbeek en Wijnegem

is ze nu voor eeuwig in Gods liefde geborgen

Zuster Jeanne Philippe
zuster van Don Bosco

Zij ontving de gave van het leven te Eksel op 19 november 1922 en vertrouwend in de Heer mocht zij 
bij hem thuiskomen op 29 oktober 2024 te Wijnegem, in het 83ste jaar van haar religieuze professie.

De uitvaartliturgie heeft plaats in de Kapel van de zusters van Don Bosco, Kasteellei 77A te Wijnegem, 
op donderdag 7 november 2024 om 10.30 uur.

Mogelijkheid tot begroeting van de urne vanaf 10.10 uur.

Aansluitend bij de plechtigheid heeft de bijzetting van de urne plaats op het kerkhof van Wijnegem.

Een stil moment bij zuster Jeanne kan tot en met dinsdag 5 november in het funerarium Peeraer te Wijnegem, 
Turnhoutsebaan 444, na telefonische afspraak op tel. 03 353 60 83. (niet op zondag)

Dit melden u, gelovend in de Verrijzenis

Zr. Hilde Bosmans, provinciale overste van de zusters van Don Bosco
Zr. Carina Aerts en de gemeenschap van Wijnegem

Guillaume † Philippe en Nely † Voets
Gerard † Philippe en Emilienne Claes
Josefien † Philippe

haar broers, schoonzussen en zusje
en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De families Philippe en Loenders.

Veel dank aan Dr. Beirens en allen die zuster Jeanne met veel zorg hebben omringd.

Rouwadres:
Zusters van Don Bosco, Kasteellei 77 A, 2110 Wijnegem


